
Welkom in de kerk

10 mei 2026

10.00 uur

Voorganger: Wubbo van Herwijnen

Muziek: Rolf Schreurs



Lezen:  Daniël 7: 1 – 28  

Votum en groet (Sela)

Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)

Opwekking 824

Opwekking 847

Gods zegen voor jou (Sela)

Opwekking 832

Opwekking 488



Ik doe vandaag belijdenis, omdat: Ik 
christelijk ben opgevoed, later ben 
ik er zelf bewust mee bezig gegaan, 
bijbel lezen, bidden, geloofsgroep 
en opwekking. Dit heeft mij sterker 
in het geloof laten staan en daarom 
wil ik nu zelf officieel ja zeggen 
tegen het geloof.

Maarten Schreurs



Ik heb ontdekt dat ik niet alles in het 
leven zelf hoef te dragen. Bij God 
vind ik de rust om al mijn zorgen 
los te laten en met Hem sta ik er 
nooit alleen voor. Dat geeft mij 
kracht om sterk en moedig te zijn.

Robin Mol



Ik doe vandaag belijdenis omdat...     
ik geloof dat God de enige echte 
God is. En omdat Jezus mij zo 
onvoorwaardelijk lief heeft dat hij is 
gestorven voor mijn zonden en is 
opgestaan om mij eeuwig leven te 
geven.

Anne Bakker



Ik doe vandaag belijdenis omdat God zich, 
herhaaldelijk en on-ontkenbaar voor mij 
heeft geopenbaard.

Zodat ik door Zijn liefde & met Zijn vrede 
mag leven.

Door Zijn zoon, gebroken voor mijn fouten.

Jezus Christus, de Heer.

Jim Lode



Mei: vloeibare boter/olijfolie



Fietstocht en 
lunch 
Hemelvaartsdag

Save the date!

Donderdag 14 mei na de 
kerkdienst fietstocht en lunch.

Opgave bij:

Clementine en Siebrand Wiltjer

Of  Marc en Anneke Venerius

Zie Scipio
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